Wij zijn...

Naar boven gericht:
- Een koninklijk gezin: Een liefdevol gezin met God als onze Vader, één in Jezus, gevuld met
de Heilige Geest.

Naar de gemeente gericht:
- Een dienende gemeente: Een gemeente die zorgt voor elkaar, die om elkaar denkt en voor
elkaar bidt. ledereen dient in de gemeente naar zijn of haar gaven, talenten en
mogelijkheden.

Naar buiten gericht:
- Een laagdrempelige kerk: Een kerk die Gods liefde verkondigt in de maatschappij door het
Woord van God voor te leven en uit te dragen. ledereen is welkom in onze diensten en
mag zich bij ons thuis voelen.

We staan voor...
Naar boven gericht:

- De Bijbel is het fundament
- Onderwijs vanuit Gods Woord
- Aanbidding, gebed en vasten

De Bijbel is het fundament waarin de drie-enige God, de Zoon en de Heilige Geest centraal staan.
De Bijbel is de leidraad voor ons leven. Door het lezen, bestuderen en naleven van het Woord
groeien we richting God de Vader.

Naar het voorbeeld en de oproep van Jezus, Gods Zoon en Verlosser, bidden we gezamenlijk tot
onze Vader in onze samenkomsten, bidstonden en in elk aspect van het (gemeente)leven. We
leiden een biddend leven. We vasten samen en apart. In onze samenkomsten aanbidden we in
Geest en waarheid door zang, prediking, gebed en dans. We leven ons leven als aanbidding voor
onze Vader.

Naar de gemeente gericht:

- Dienend leven
- Discipelschap
- Werking van de Heilige Geest

We dienen elkaar volgens het voorbeeld van Jezus Christus en de eerste gemeente; we zien om
naar elkaar en laten merken dat we om elkaar geven door in contact met elkaar te zijn en voor
elkaar te bidden.

We groeien in discipelschap. Niet alleen door het uitstrekken naar de gaven van de Geest, maar
met name naar de vrucht van de Geest. We willen een gemeente zijn waarin we onderwezen
worden vanuit Gods Woord naar volwassen Christen zijn. In de gemeente is er ruimte om je
talenten en gaven te ontwikkelen.

We willen de Heilige Geest alle ruimte geven in onze samenkomsten, maar nog belangrijker; in het
persoonlijke leven van ieder gemeentelid.



Naar buiten gericht:

- Eerste kring: Bereiken van familie, vrienden en de mensen om ons heen
- Tweede kring: De gemeenschap dienen
= Derde kring: Uitzenden en ondersteunen van zendelingen

Door relaties op te bouwen met familie, vrienden en mensen om ons heen, mogen we de liefde
van Jezus verspreiden en anderen bemoedigen. We mogen bidden voor onze naasten en hen
betrekken bij de activiteiten van de gemeente.

We ondersteunen de gemeenschap om ons heen door middel van (evangelisatie) projecten en
activiteiten in onze wijk die wij organiseren, maar we sluiten ons ook aan bij de behoeften in de
wijk. We willen aanwezig zijn om te dienen. We hebben onze koffiebar Sozo, een plek van
ontmoeting waar het evangelie centraal staat. Daar worden allerlei verschillende activiteiten
georganiseerd, afgestemd op verschillende doelgroepen. Daar kunnen we mensen leren kennen
en kunnen we relaties opbouwen.

We zenden mensen uit, ook naar andere landen en ondersteunen hen met gebed en financiéle
zorg.



